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Perde almak için beklemenize gerek kalmadı. 
Cazip fiyat ve taksit imkanı Gadilerş 'de 


Perdelik - Döşemelik ve Tüm 
Kumaş Çeşitleri ile Hizmetinizdedir. 


TÜRBE VE KABİR 
ZİYARETLERİ 
ADABI 


Hazırlayan :Ramazan ÇORTUL 
Seyhan İlçe Müftüsü 


Dizgi / Baskı : Burak Matbaası 
351 6677-51 


ÖNSÖZ 


Bu kitapçığın neden hazırlanmış olduğunu merak etmek her okuyucunun hakkıdır. Müftülüğümüze gelerek veya telefonla arayan kardeşlerimizin ifadelerinden; Türbe, kabir ve yatır ziyaretlerinde bir çok yanlışlar yapılıyor, el-yüz sürülüyor, çeşitli dilek ve isteklerde bulunanlar oluyordu. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda yazılı talimatlar vererek; vatandaşlarımızın aydınlatılmasını ve yazılı olarak bilgi verilmesini tamim ediyordu. 

Müftülük olarak; çeşitli levhalarla kısa kısa açıklayıcı bilgiler türbelerin bulunduğu mekanların münasib yerlerine asılmıştı. 

Ancak; hala eski alışkanlıklar ve bilinçsiz ziyaretlerin devam ettiği bilgileri Müftülüğümüze ulaştı. Bir görevlimiz; bu konuda bir kitapçığın hazırlanması ve ziyaretlerin yoğun olduğu yerlerde hizmete sunulması talebinde bulundu. 

Aynı günlerde; Hazreti Peygamberin ve diğer Allah katında yüksek derecelere sahip olan muhterem zatların şefaatlerini kabullenmeyen görüşler kamuoyuna sunulmaya başladı. Başkalarını vesile ederek dua yapma ve kabir-türbe gibi ziyaretler konusu gündeme geldi. 
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Bu küçük kitapçıkla; çok kolay bir şekilde okuyucuya ulaşmak amacı ile anında asıl kaynaklarından ve çeşitli ilmihal kitaplarından derleyerek, bu küçük eseri hizmetinize takdim ediyoruz. 


Duamız şudur ki; bu kitapçığı okuyan kardeşlerimiz ziyaretlerini Allah'ın rızasına, Hz. Peygamberin sünnetine uygun olarak yapsınlar. Hiç kimse ; türbe ve kabirlerin etrafında dönmesin, elini yüzünü sürmesin, önünde eğilmesin; ki, ÇA ER Baba “Veya ai Dede! Senden evlat istiyorum, şifa istiyorum.” Diye dua etmesin. Şunu iyi bilsinler ki; sığınacak makam, şifa taleb edeceğimiz zat, rızık ve evlat isteyeceğimiz yegane varlık: Allah (C.C)... Etrafında dönülerek dua edilen sadece Allah'ın evi Kabe'dir. Kabeden başka hiçbir makam etrafında tavaf yapılamaz. Yüce Mevlamız; bütün hastalarımıza şifa, dertlerimize deva versin. 
Hayırlı muratlarımıza, merhamet ve şefkatiyle, keremiyle muamele etsin. Dualarımızı yüce Dergahında kabul buyursun. 


Ramazan ÇORTUL 
Seyhan Müftüsü 


TÜRBE VE KABİR 
ZİYARETLERİ ADABI 


I) Kabirziyareti caiz midir? Niçin? 

2) Kabirziyaretleri nasıl olmalıdır? 

3) Hangi dualar okunmalıdır? 

4) Duanasıl yapılmalıdır? Ve Duanın önemi 


5) Okunan Kur'an ve duaların ölmüşlerimize bir faydası olur mu? 


6) Şefaatnedir? Şefaat var mıdır? 
7) Kimler şefaatetme hakkına sahiptir? 


8) İslam Dinine göre Türbe ve Yatırlarda Davranış Biçimleri 


I) KABİR ZİYARETİ CAİZ MİDİR? 


“İnsanların en akıllısı, ölümü en çok hatırlayanları ve ona hazırlık yapanlarıdır. İşte akıllılar onlardır. Çünkü dünyada şerefli olarak yaşadılar, ahirette de değer kazandılar.”(| ) 


Şüphesiz bu ölüm nimet ehlinin nimetini noksanlaştırır. 
Siz öyle bir nimet arayınız ki, orada ölüm bulunmasın. 

Malum ola ki, dünyaya dalan, kendini dünya gururuna kaptıran, şehvetlerini seven kimsenin kalbi mutlaka ölümü hatırlamaktan gaflete düşer, hiç ölümü anmaz. Ölüm hatırlatılınca da hoşlanmaz ve bundan nefret eder Onlar hakkında Allah Teala şöyle buyurmuştur: 

“De ki, sizin kaçıp durduğunuz ölüm yok mu, işte O mutlaka size gelip çatacaktır. Sonra gizliyi de, aşikarı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size yapmış olduklarınızın hepsini haber verir.”(2) 

İnsanlar üç kısımdır: 

a) Dünyaya dalan. 

b) Tövbekar olan. 

c) Arıfyani hakikatleri bilen. 

Dünyaya dalan ölümü hatırlamaz. Ölüm ona hatırlatılınca dünyasına olan hasretini hatırlar ve ölümü kötülemekle meşgul olur. Ölümü hatırlamak böylesinin Allah'tan uzaklığını artırır. 


I - Zübdet'ül- İhya, s.586, 
2 - Cuma Suresi,ayet:8 
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Tövbekara gelince, kalbinde korku ve haşyetin coşması için ölümü çokça hatırlar. Tövbesinde sebatkar olur. 

Hz. Aişe (radıyallahü anha) anlatıyor: “Resulullah 

(aleyhisselatü vesselam) kabir ziyaretine ruhsat tanıdı.” 

İbnu Mesud (radiyallahü anh) anlatıyor: “Resulullah(aleyhisselatü vesselam) buyurdular ki: “Ben size kabir Ziyaretini yasaklamıştım, şimdi onları ziyaret edin. 
Çünkü bu, dünya bağını kırar, ahireti hatırlatır” 


2) KABİR ZİYARETİ NASIL OLMALIDIR? 


Kabirleri ziyaret etmek erkekler için olduğu gibi, kadınlar için de menduptur. 


Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: 


“Kabirler ziyaret ediniz. Çünkü kabirleri Ziyaret, size ahireti hatırlatır”(3) 


“Ben. sizi kabirleri ziyaret etmekten men etmiştim. 
Fakat, Peygamberiniz Muhammet'e (s.a.v) annesinin kabrini ziyaret etmesi için izin verildi. Siz de kabirleri ziyaret ediniz. 
Çünkü kabir ziyareti, ahireti hatırlatır.”(4) 

Peygamberimiz, ilk zamanlar da kabirleri ziyaret etmeyi yasaklamıştı. Bunun sebebi şu idi: 

İslamiyet, tevhid akidesini getirmiştir. İslam'ın en belirgin niteliği budur. Bu inanç, bir olan Allah'a inanma esasına dayanır. Allah vardır ve birdir 


— — ——— m; 
3 - Zübdet'ül-ihya,s.585 
4 - Ibn-i Mace, Cenaiz 


Eşi ve dengi yoktur. Yalnız ona ibadet edilir ve yalnız Ondan yardım istenir. Ona gösterilen saygı ve ta'zımın bir benzerini başkasına göstermek tevhit inancına aykırıdır. 

İslamiyetten Oönce Arap yarım adasında putlara tapılıyor, kabirlere secde ediliyordu. Yahudi Hıristiyanlar da aziz saydıkları kimselerin kabirlerini ibadet yeri haline getirmişlerdi. Allah'ı bir bilmek ve yalnız Ona ibadet etmekten ibaret olan İslam dinini yeni kabul etmiş olan insanlar, İslamiyet'ten önceki bu alışkanlıklarını İslam'a da aktarabilirler ve böylece tevhit inancını bozarlar endişesiyle Peygamberimiz ilk zamanlarda (o kabirleri ziyaret etmeyi yasaklamıştı. 
Müslüman olanlar, İslamiyet'i ve Onun tevhit inancına verdiği önemi iyice kavradıktan sonra Peygamberimiz kabirleri ziyarete izin vermiştir. Bizzat kendisi de annesi Amine'nin mezarını Ziyaret etmiştir. Ayrıca peygamberimiz her yıl Uhud şehitlerini ziyaret ederdi. Ara sıra Medine'de ki Baki Kabristanını da ziyarette bulunur, dua ederdi. 

Hz. Aişe validemiz de Mekke-i Mükerreme'de defnedilmiş bulunan kardeşi Abdurrahmanın kabrini zaman zaman Ziyaret ederdi. 

İbn Ebi Müleyke diyor ki: Bir defasında Hz. Aişe validemiz kabir ziyaretinden dönüyordu. Kendisine: 

Ey mü'minlerin annesi, nereden geliyorsunuz? Diye sordum. Hz .Ajşe: kardeşim Abdurrahmanın kabrini ziyaret ettim, oradan geliyorum, dedi. 

Ben kendisine: 

Peygamberimiz kabir ziyaretini yasaklamamış mı idi? 
Diye sordum. Hz. Aişe: 

“Evet vaktiyle yasaklamıştı, fakat sonra ziyaret edilmesini emretti”, diye cevap verdi.(5) 


5 - Sahi-i Buhari, Tecrid-i Sarıh Tercemesi,c.4/374 
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Peygamberimizin kabir ziyareti bizim için örnektir. 
Kabirleri ziyaret ederek ölülerimize dua etmemiz ve onlar için Allah'tan af dilememiz, hem ölüler için, hem de hayattakilerin ölümü hatırlayarak kendilerine çekidüzen vermeleri için yararlıdır. Peygamberimiz, kabir ziyaretinin sebebini açıklarken “Çünkü kabir ziyareti, size ahireti hatırlatır.” Buyurmuştur. 


Kabirleri Ziyaretin Adabı : 


Kabirleri haftada bir gün özellikle Cuma veya Cumartesi günleri, bu olmadığı takdirde hiç olmazsa bayram günlerinde ziyaret etmek iyi olur. 

Kabirleri ziyaret eden kimse kıbleye veya yüzünü kabre karşı dönerek şöyle dua eder: 

“ Ey müminler yurdunun sakinleri. Bizler de inşallah sizlere kavuşacağız. Allah'tan bizim için ve sizin için afiyet dilerim”(6) 

Peygamberimiz Baki mezarlığını ziyaret ettiğinde böyle selam verir ve dua ederdi. 

Ziyaretçinin oturup Kur'an okuması da sevaptır. Bu sevabı ölülere bağışlamasından onlar yararlanır. Kendisine de Cenab-ı Hak ecir ve mükafat verir. 

Kabirlere doğru namaz kılınmaz ve kabirlerin üzerine oturulmaz. 


Diyanet İslam İlmihali,s.228 


Peygamberimiz: 
“Kabirlerin üzerine oturmayın, onlara doğru da namaz kılmayın.”(7) buyurmuştur. 
Başka bir hadis-i şerifi de mealen şöyledir: 
“ Sizden birinizin bir kor üzerinde oturup da o korun elbisesini yakması ve derisine işlemesi, kabir üzerine oturmasından daha hayırlıdır.”(8) 


Mezar taşlarına el ve yüz sürülmez. Ölülere adak yapılmaz, mezarlardan istekte bulunulmaz. 


Kabirleri çiğnemek ve kabir üzerinde uyumak mekruhtur. 


Kabirlerde bulunan ağaçlar kesilmez, yeşil otlar yolunmaz. Ancak kurumuş olan ağaç ve otları kesmekte bir sakınca yoktur. 


İşte onlar ölümden böyle korkarlardı. Biz şimdi cenazeye hazır olan cemaata bakıyoruz. 


İbret almak üzere kabir ziyareti müstehabtır. Resulullah (S.A.) ilk zamanlarda kabir ziyaretini yasak etmiş, sonra da izin vermiştir. 

Kabir ziyaretinde müstehab olan, kıbleye doğrulup ölünün yüzüne dönerek ayakta durmak selam vermek kabri el ile sıvazlamamak ve öpmemektir. Çünkü kabirleri sıvazlamak ve el sürmek Hıristiyanların adetlerindendir. 


Nafi şöyle nakleder: “Yüz defa veya daha fazla Hazreti Ömer'in oğlunun kabristana gittiğini kabirlerin yanında 


7 - Müslim, Cenaiz 
8 - Müslim, Cenaiz 
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durarak; “Selam Peygamberimizin üzerine, Selam Ebu Bekr'in üzerine, Selam babam üzerine olsun” deyip geri döndüğünü gördüm. 

Eskilerden çoğu kabristanın yanında durunca şöyle derdi: Allah yalnızlığınızı gidersin, garipliğinize acısın, günahlarınızı affetsin, iyiliklerinizi kabul buyursun. 


3) HANGİ DUALAR OKUNMALIDIR? OKUNAN 
DUALARIN ÖLMÜŞLERİMİZE BİR FAYDASI OLUR 
MU? 

Cenaze defni üzerinden bir süre geçtikten sonra, orada Kur'an okumak bazı toplumlarda hoş karşılanmıştır. 

Genellikle Mülk (Tebareke), Vakıa, İhlas, Felak ve Nas sureleri, sonra Fatiha ile Bakara suresinin ilk beş ayeti okunur. 
Sevabı da cenazenin ve diğer müminlerin ruhlarına bağışlanır. 
Ölünün bağışlanması için dua edilir ve yavaş yavaş cemaat dağılır. Peygamberimiz bir cenaze gömüldükten sonra bunları yapmamakla beraber hemen geri dönmez, bir müddet mezarı başında bekler. Ve cemaate şöyle derdi: “Kardeşiniz için yüce Allah'tan mağfiret isteyiniz ve kendisine sükun vermesini dileyiniz. O şimdi sorguya çekilmektedir.” (9) 

4) DUA NASIL YAPILMALIDIR? VE DUANIN 
ÖNEMİ 


Duanın önemi hakkındaki ayetler: 


“Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara) : Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime 


9 - Ebu Davut, Cenaiz, 67-69. 
11 


uysunlar ve banainansınlar kidoğru yolu bulalar.” (10) “Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. 
Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez. ” (11) “Rabbınız şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir.”(Mü'min:60) 


“De ki; “İster Allah deyin, ister Rahman deyin. 
Hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O'na hastır. ”(12) 

Duanın önemi hakkındaki Peygamber Efendimizin Hadis-i Şerifleri: 

“Dua; ibadetlerin özüdür.” (13) 

“Allah'ın rahmet ve ihsanını taleb ediniz. Çünkü Allah-u Teala kendinden bir şey istenmesini sever. İbadetlerin en faziletlisi duadan gelecek kurtuluşu beklemektir. ”( 14) 

5)DUANIN ADABI 


Ebu Hureyre (r.a)'den rivayete göre Hz. Peygamber (s.a.v.) 
Efendimiz buyurmuşlar ki. 

“ Sakın sizden biriniz dua ederken “Ya Rabb, dilersen beni mağfiret eyle, dilersen bana merhamet eyle” demesin. 
İstediğini sağlamca ve katiyetle istesin. Çünkü Allah'ı şu veya bu işe zorlayabilecek hiçbir kudret yoktur.” 

Yine Ebu Hureyre (r.a.) danrivayet edildiğine göre 


10 - Bakara Suresi, 186. Ayet 
11 - A'raf Suresi, 55. ayet 

12 - İsra Suresi, 110. ayet 

13 - Tirmizi, 

14 - Tirmizi, 
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Nebiyy-i Ekrem(s.a.v.) Efendimiz buyurmuşlar kı: 


“Sizden herhangi biriniz “ Dua ettim de kabul olunmadı “ diyerek acele etmedikçe duası kabul olunur.” (15) 


Dua eden duasında ısrar etmeli, devam etmelidir. Her halde er ve geç kabul olunur 


Bir de dünyada kabul olmasa bile kul bunu kendi lehine bilip Allah'tan ümidini kesmemelidir. Dua büyük bir ibadet olduğu için ahrette de bir ecir ve sevabı vardır. 


Duanın adabı pek çoktur. 
I -Evvela abdestli bulunmak 
2-Birnamazdan sonra yapmak 
3 -Tövbe veistiğfariletam bir samimiyetle dua etmek. 
4 -Kıbleye dönmek 
5 -Duadan evvel Allah'a çokça hamdü sena etmek. 


6 -Resulü Ekrem (s.a.v.) Hazretlerine çokça selat ve selam 
okumak. 


7 -Duanın sonunu amin ile bitirmek 

8 -Duada yalnız kendisini düşünmeyip bütün salihleri ve bütün 
mü'minleri duasının içinde anmak. 

9 -Bir dileğini isterken ellerini semaya kaldırıp avuçlarını 
açarak dua etmek. 

10 Kıtlık; umumi sıkıntı ve felaketlerin defi için ise elerinin 
dışını semaya çevirerek dua etmek ve Allah'a sığınmak. 

Il Menfeat temin etmek gayesiyle yapılan duaların sonunda ellerinin içini yüzüne sürmek, kötülüklerin defi için yapılan 


15 - Tırmızı, Dualar,12 
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dualarda eller yüze sürülmez. 
12 - Duanın asıl anahtarı ise helal lokma yemektir. 


Ebu Musa El Eşari (r.a) dan rivayete göre Rasuli Ekrem (s.a.v) Efendimiz Hazretleri Hayber gazasına giderken beraberinde bulunan ashabı kiram bir vadiye vardıklarında yüksek sesle tekbir, tehlil ederek bağıra bağıra zikrullah etmeye başladılar. Resulüllah (s.a.v) hazretleri : 


“Kendinize rıfkı merhamet ediniz. Zira siz ne sağıra, ne de gaibe dua ediyorsunuz. Ancak her şeyi hakkıyla işiten ve size sizden daha yakın olan Allah'a dua ediyorsunuz. Ve Allahü Teala hazretleri siz nerede olursanız beraberinizdedir. (16) buyurdu. 

6) HASTALARA TEDAVİ NİYETİYLE OKUNAN 
DUAŞİFA VERİR Mİ ? 
Tedaviyi iki bölümde inceleyelim: 
L.İlaçile tedavi : 
, Hastalık insana zarar veren, sağlığını bozan bir haldir. 
Bu halin giderilmesi, yeniden sıhhate kavuşmak için maddi manevi çarelere başvurmak tedavidir. Hastalığın sebebleri daima maddi değildir; mikrobik hastalıklar yanında ruhi, manevi sebep ve amillere bağlı hastalıklar da vardır. Rasul-i Ekrem (s.a.s.) “Göz değmesi gerçektir.” Buyurarak bir manevi faktöre işaret buyurmuştur.(17) Hastalığın tedavisinin hükmünü, fıkıh bilginlerinin şu üçlü taksiminden alabiliriz : 


Zararı giren şeyler üçe ayrılır: 


16 - Kütüb-ü Site, c.5/518 
17 - Buhari. et-Tıb. 36; Müslim, es-Selam. 41. 
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Birincisi kesin olandır; açlık ıçin ekmek, susuzluk için su gibi. 

İkincisi muhtemel olandır; tıbbi tedavilerin bir kısmı gibi. 

Üçüncüsü yüzde elliden az ihtimalli olandır; okuyarak tedavı gıbı. Zararı gidereceği kesin olanı kullanmak farz terk etmek haramdır. Muhtemel olanı yapmak iyidir; ancak terketmek haram değildir. Üçüncü kısmı yapmak ise tevekkküle aykırı sayılmıştır. (18) 


Buna göre tıbbi tedavi kesin ise farz, ihtimalli ise mübah, hatta mendup olmaktadır. “Tedavi olunuz, çünkü derdi yaratan Allah, devayı da yaratmıştır. “ (19) hadisi bunu göstermektedir. 


6) HASTALARA OKUNAN DUANIN FAYDASI 
OLURMU? 


Okumak suretiyle tedavi hem Hz. Peygamber, hem de ashab tarafından yapılmış, caiz ve müessir olduğu bu tatbikat ile anlaşılmıştır. Buhari'nin tıb bölümünde ve diğer bölümlerde verdiği hadisler, bu nevi tedavide daha ziyade Fatiha, İhlas, Felak, Nas sureleri ile bazı duaların okunduğunu ifade etmektedir. Bu sureler ve dualar nazar değmesi gibi manevi sebeblı hastalıklara okunduğu gibi, yılan ve akrep sokması kabilinden maddi sebebli hastalıklara da okunmuş ve netice alınmıştır. 


Bazı alimler okuma gibi yazıp hastanın bir yerine asmak, tasa yazıp suyunu içirmek suretiyle yapılanı da caiz 


18 - Elmalılı M. Hamdi Yazır , Hak'dini Kur'an Dili.s.6396. 
19 - Buhari. et- Tıb.4 12. 


15 


— 


görmüşlerdir. (20) 


Okuma ve yazma suretiyle tedavinin caiz olabilmesi için bazı şartlar vardır : 


a ) Okunan ve yazılan ayet, hadis veya manası anlaşılan dua olacaktır. 


b) Manası bilinmeyen bir takım isim, harf ve rakamlar kullanılmayacaktır. (21) 


c) Tıbbi tedavide olduğu gibi burada da şifa verenin yalnız Allah olduğuna inanılacaktır. 


d) Sevdirmek, nefret ettirmek gibi tedavi ile alakası bulunmayan, gayr-ı meşru maksatlarla yapılmayacaktır. 


İslam alimlerinin çoğunluğu meşru ve şartlarına uygun olan okuma ve yazma yoluyla tedaviden ücret almanın da caiz olduğu hükmünü benimsemişlerdir. (22) 


Sahabiden Ebu Said el-Hudri (ra.) Yanında bazı arkadaşları da bulunduğu halde yolculuğa çıkmışlardı. Yolda dinlenmek için bir kabileye misafir olmak istediler. Ancak kendilerini misafir kabul eden çıkmadı. Daha sonra o Kabilenin reisini akrep sokmuştu. Çare bulmak için misafir almadıkları insanlardan yardım istediler. Bunun üzerine Ebu Said el-Hudri dua edebileceğini, ancak misafir kabul edilmediklerinden dolayı bu işi ücret karşılığında yapabileceğini ifade ederek bir sürü koyuna anlaştı ve Fatiha suresini sonuna kadar okudu hasta olan reisleri iyileşti. Anlaştıkları ücreti de onlardan aldı. 
(23) 


20 - Elmalılı, age. S. 6397. 

21 - Elmalılı. Age. 5.6397 

22 - el-Ayni, Umdet'ul-Kari. C.V, s: 647. 

23 - Sahih-i Buhari.C. 7, s.43, 1031 No'lu Hadis 
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7) ŞEFAAT NEDİR? ŞEFAAT VARMI? 

Bir kimsenin bir başkasından yardım dilemesi; vasıtasız ve vasıtalı olmak üzere ikiye ayrılır. Birincisi (vasıtasız olanı) çaresizlik ve sıkışma anında olursa “imdat isteme”, normal durumda olursa “yardım isteme” diye ifade edilir.Kulun gücü yeteceği işte ondan yardım ve imdat dilemek caizdir; bu durumda da asıl yardımın Allah'tan olduğunu, kulun ise vasıta bulunduğunu bilmek gerekir. Kulun gücü ve iradesi içinde olmayan şeyleri ondan istemek caiz değildir; yaratma, hidayet, şıfa gibi. (24) 

8) KİMLER ŞEFAAT EDEBİLİR? 

Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın izni verızası olmadan hiçbir kimsenin, O'nun nezdinde şefaat edemeyeceği ifade buyurulmuştur. (25) 

Sahih hadisler kıyamet günü, Peygamber Efendimiz (sav)'ın , Allah'ın izni ile şefaat edeceğini bildirmektedir. 

Bu ayet ve hadisler karşısında ümmet şefaatı ıttıfakla kabul etmiş, ancak ne şekilde olacağı konusunda farklı görüşler belirtmişlerdir. 

Halk arasında şefaat; araya ricacı koyarak bir kimsenin diğerine, yapamıyacağını yaptırmak, yapacağını yaptırmamak istemesi manasında kullanılır. 

Allah'ın hüküm ve kararı adil ve kesindir. O'nun hakkında bu manada bir “şefaat haktır, Allah-u Teala'nın, kıyamet gününde bazı kullarına tanıyacağı bir meziyettir, imtiyaz (ayrıcalık)'tır; ancak mana ve mahiyetini biz bilemeyiz” demişlerdir. 
25 - el-Bakara :2/255; et-Taha: 20/100; el-Enbiya :21/28. 

7 


Ahirette bütün peygamberlerin Allah'ın izniyle şefaat etmeleri o haktır ve gerçektir. Şefaat demek, günahı olan müminlerin günahlarının bağışlanması, olmayanların daha yüksek derecelere erişmeleri için peygamberlerin ve Allah katındaki dereceleri yüksek olanların Allah'a yalvarmaları ve dua etmeleri demektir. 


Kafir ve münafıklar için şefaatin hiçbir şekilde söz konusu olmadığı o günde, başta peygamberimiz olmak üzere diğer peygamberler ve Allah'ın has kulları, “O'nun izniyle ve hoşnut olduğu günahkar müminler hakkında kim şefaat edebilir?...” (26), “...Onlar Allah rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat etmezler...” (27) mealindeki ayetler şefaatin varlığını ortaya koyarlar. Peygamberimiz de “Şefaatim, ümmetimden büyük günah işleyenler içindir.”(28) Buyurmuştur. 

Hz. Peygamber (sas)'in bundan başka bir de genel ve kapsamlı bir şefaati vardır. Mahşerde bütün yaratıklar ızdırap ve heyecan içinde hesaplarının görülmesi için bekleşirlerken, o Allah'a dua ederek hesap ve sorgunun bir an önce yapılmasını ister. Buna “şefaat-i uzma” (en büyük şefaat) denilir. 
Peygamberimizin (s.a.v.) bu şefaati, Kur'an-ı Kerim'de “makam-ı mahmud” (övülen makam) adıyla anılır. (29) 


Şefaat edilmeyecek insanlarla ilgili olarak Yüce Allah : “Şimdi artık bizim ne şefaatçilerimiz var, ne de yakın bir dostumuz...” (30) buyurmaktadır. 
26 - el-Bakara :2/255. 
27 - el-enbiya :21/28. 
28 -et-Tac.C.5, 392 
29 - el- İsra: 17/79. 
30 - eş- Şuara: 26/100-101. 


Müslümanlara düşen görev, şefaate güvenip dinin gereklerini terk etmek değil, şefaate layık olmak için çalışıp çabalamaktır. 

Ayrıca şefaat konusunda Hz. Peygamberimizin müteaddid hadisleri vardır: “Muhakkak ki benim ümmetimden öyle kimseler vardır ki, kalabalık bir topluluğa şefaat eder. Bazı kimseler vardır ki, bir kabileye şefaat eder. Bazı kimseler vardır ki, bir guruba şefaat eder. 
Bazıları da vardır ki, bir kimseye şefaat ederler de ta ki; şefaatle Cennete girmelerine vesile olurlar.” (31) 


Başka bir Hadis-i Şerifte Hz. Peygamber (SAV) ; “Bir şehit kendi ailesi ve yakınlarından yetmiş kişiye şefaat etme hakkına sahip olur.” (32) 


Başka bir mübarek sözlerinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ; “Kıyamet gününde üç gurup insan şefaat eder: Peygamberler, sonra alimler, sonra şehitler.” (33) Buyrulmuştur. 


31 - Tac,c.5,s.392 
32 -Tac,c.5, s.393 
33 - Tac, c.3, s.393 
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9) ZİYARETÇİLERİN DİKKATİNE! 
İSLAM DİNİNE GÖRE, TÜRBE VE YATIRLARA : 


I - PARA ATILMAZ! 

2- ADAKADANMAZ! 

3- MUMYAKILMAZ! 

4- KURBAN KESİLMEZ! 

5- EL- YÜZ SÜRÜLMEZ! 

6- BEZ-ÇAPUT BAĞLANMAZ! 

7- TaŞ-PARA YAPIŞTIRILMAZ ! 

8- YENİLECEK ŞEYLER BIRAKILMAZ! 

9 - EĞİLEREK VE EMEKLEYEREK GİRİLMEZ! 

1(0- TÜRBE VE YATIRLARDAN MEDET ŞİFA 
UMULMAZ:! 

Il oOTÜRBE VE YATIRLAR ETRAFINDA 
DÖNÜLMEZ! | 

12- TÜRBELERİN İÇİNDE YATILMAZ! 


BU VE BENZERİ BİD'AT VE HURAFELER 
DİNİMİZCE KESİNLİKL YASAKLANMIŞTIR. 


DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
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NO) ANI 
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BİLGİSAYAR DESTEKLİ 


Kitap - Dergi - Broşür - Katalog - Dosya - Takvim İmsakiye - Makbuz - İlan - Afiş - Davetiye - Kartvizit Bloknot - Zarf - Kutu ve Bilumum Baskı İşleri... 
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